
BUU RTKRANT Z EVEN  |  S E PTE M B E R 2025 |  No. 148 |  1 BUU RTKRANT Z EVEN  |  S E PTE M B E R 2025  |  No. 148  |  1

B U U RT K R A NT Z EV E N

B U U R T B O R R E L  Ontmoet je buurtgenoten 
elke laatste maandag van de maand vanaf 17.00 
uur:

■ 29 sep ■ 27 okt ■ 24 nov ■ 29 dec

Locatie: Tabac (Check Nieuwsbrief Stadsdorp)

2
Bomen  Vleesch-atelier

Bloemenstal
S E PTE M B E R 2025

.148 5 7

Ook te lezen op www.oudestadt.nl

GA JIJ NAAR DE

BUURTBORREL?

De Dametjes
   
  JA, JE MAAKT ER
VAN ALLES MEE!

 OMG! Yellow 
 Bike 3 4

Glimlach
van een 
zomeravond

Hanna Lantinga

De zon staat nog hoog aan de 
hemel. De lucht is zwoel. Lopend 
over de Brouwersgracht naar het 
café voor de maandelijkse 
buurtborrel verschijnt ineens op 
de verre brug over de Keizers-
gracht een verrassend tafereel. 
Een vleug van Fellini’s zomers ijle 
film Amarcord…

Stil en verlaten blikkeren de 
straatstenen in het zonlicht. 
Flitsende rimpelgolfjes op 
het water en in silhouet 

de brugleuning waartegenaan 
een houten tafeltje en twee klap-
stoelen. Eén stoel is leeg. Op de 
andere zit een beeldschone jonge 
vrouw, haar blik gericht op het vierkante 
tafelblad bedekt met de heerlijkste hapjes, 
onaangeroerd nog. Fragiel rechtop zit 
zij midden op de brug en wacht. Op 
haar toelopend verstoor ik haar stilte. 
‘Verrassing van je vriend?’ Ze knikt. ‘Wat 
ontzettend leuk’. Ze glimlacht en ik 
glimlach terug tot ik wegloop naar het café 

waar de felle avondzon naar binnen schijnt 
en buurtgenoten druk pratend onder 
drankjes en borrelhapjes het buurtleven 
doornemen. Zeventien jaar geleden hier 
neergestreken, besef ik nog veel te moeten 
leren over de buurt. Voor ik opstap hoor ik 
een flard fel gesprek ‘ze kennen onze buurt 
niet, weten niet hoe we op elkaar letten, 
mijn buurman aan de overkant…’ Op de 
valreep beschrijf ik het wonderschoon 
tafereel dat ik op de heenweg had gezien. 
Is het daar nog?
Ja. En ik schrik. Haar stoel is leeg en op de 
stoel daartegenover zit nu een eenzame 
jongeman, warme blik, zachtaardig en  
even beeldschoon als zij. O jee, is ze weg-
gelopen? Ruzie?
Nee, ze is vorkjes halen. Van de hapjes 
is al iets gegeten, ‘heb jij dit voor haar 
verzorgd?’. Hij glimlacht ‘ja’. Hoe komt dit 
allemaal hier? Met de bakfiets, verklaart 
hij. Vanzelfsprekend. En echt Amsterdams 
al komt hij uit Roemenië. Zijn vriendin is 
een Brabantse en ze wonen zeven maanden 
samen op het Frederik Hendrikplantsoen. 
Ik vertel over de Herenmarkt waar, precies 
andersom, mijn Nederlandse buurman een 
Roemeense trouwde en zij twee zoontjes 
hebben.

Voor ons afscheid vraagt hij hoe ik heet 
en mijn antwoord verbijstert hem. ‘Je 
vriendin heet ook Hanna?’ Nee nee, dat is 
het niet. Zegt na een minuut stilte ‘als wij 
kinderen, een dochter krijgen, willen we 
haar Hanna noemen’ en slaat onverwacht 
zijn armen om me heen en verzink ik naast 
het klaptafeltje met de heerlijke hapjes 
midden op de brug over de Keizersgracht 
in een grote omhelzing. 

Thuisgekomen ontlokt dit buurttafereeltje 
een warme glimlach en beste buurtgenoten, 
laten we deze kleine buurtgeschiedenis 
liever onder ons houden. Opdat niet 
duizenden Romeo’s het in hun romantisch 
hoofd halen met tafeltje en stoelen beladen 
bakfiets in tiktok-files onze bruggen 
oprijden om hun Julia’s te verrassen met 
een feeëriek zomeravond-etentje…

55+ Mentale
Gezondheid
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Krabbels
Marijke Winnubst

(WAN)ORDE

De geest is uit de fles, de wereld lijkt behekst 
door gewelddadige krachten. Waarvoor eens 
de kreet gold ‘dit nooit meer’ is pure werke-
lijkheid. 

Moedertje aarde vernieuwt zichzelf, spran-
kelend van vernuft al 4,5 miljard jaar, volgens 
Schooltv. 
Zo niet het onstilbare dier mens, die ligt op 
apengapen aan het infuus van een klimaat-
crisis en aan het Pentagon van Silicon Valley.  
Want nooit zijn wij zo massaal verslaafd 
geraakt aan een technologie, zonder ons af te 
vragen wat de invloeden zijn op het menselijk 
brein op den duur. Is het bestand tegen 
lelijkheid en indoctrinatie van leugenach-
tige fictie van complotdenkers, kwaadaardige 
online-influencers en marketeers? Leidt deze 
gecorrumpeerde informatie niet tot een ziel-
loze zelfvernietiging, een collectieve morele 
zelfmoord? Of mogen we blijven hopen in 
vertrouwen op een nieuw harmonisch 
bewustzijn met een gedroomd matriarchaat 
vol universele mens-dier-en natuurrechten?
In de onstuimige Koude Oorlogsjaren 
heerste er angst voor automatisering en 
een allesvernietigende kernoorlog. De 
beeldende kunstenaar Constant (Nieuwen-
huijs 1920-2005) zette angst om in een 
utopisch kunstwerk New Babylon. Zijn prach-
tige mobiele labyrint vol vredelievend staal,  
aluminium, en perspex e.d. ligt nu opgebor-
gen in het Kunstmuseum Den Haag (voorheen: 
het Haags Gemeentemuseum). Toen, in mijn 
jeugdige enthousiasme, geloofde ik heilig in 
zijn filosofie van een nieuwe wereld, een 
nieuwe leefomgeving voor een radicaal ander 
mens die het mens(dom) op hoger niveau van 
geestelijk leven en creativiteit zou brengen. 
De spelende mens, noemde Constant hen, zo 
ook flirtte ik met de ludieke Kabouters en de 
rookmagiër bij het Lieverdje op het Spui en 
ging woedend de straat op om moordenaars 
te roepen tegen onze bevrijders uit de VS.

Maar hoe nu met die hemeltergende rook-
signalen van onverzadigbare Dagobert Ducks? 
Ik verlang hartstochtelijk dat het brein van de 
digitaal gekloonde mens, aangewakkerd door 
kunstmatige intelligentie, spontaan terug-
verlangt naar De Verlichting in de eeuw van 
de rede. Dat revolutionairen, als Descartes 
en Spinoza, worden verheven tot jeugdige 
wereldleiders en wij hun humane filosofie 
en optimisme als dagelijkse kost te vreten 
krijgen. 

Zo… dat lucht op. 

Marijke WinnubstMarijke Winnubst  STADSDORP NIEUWS

 www.stadsdorpbuurt7.nl | aanmelden@stadsdorpbuurt7.nl �| 06 234 68 635

 • Thuis in de Buurt  StadsdorpBuurt7
       

Tot ziens in StadsdorpBuurt7!

STADSDORPACTIVITEITEN
De zomervakantie is bijna voorbij, maar 
gelukkig gingen de meeste van onze 
activiteiten  gewoon door. Er waren wan-
delingen, er werd  gelezen, we gingen 
naar de film en we bekeken de prachtige 
beelden van Quellinus in het Koninklijk 
Paleis in augustus. In september beginnen 
we meteen goed met een vrolijke zomer-
borrel op donderdag 4 september, deze 
keer in de tuin van Amnesty International, 
Keizersgracht 177. Hopelijk had je je tijdig 
opgegeven en hebben we elkaar daar 
gezien!

Onze eigen maandelijkse buurtborrel 
(laatste maandag van de maand) is dan ook 
al geweest, in augustus weer in Tabac, hoek 
Brouwersgracht-Prinsengracht. We hebben 
nog geen definitieve plek, dus houd het 

digitale StadsdorpNieuws in de gaten voor 
alle tips en om te weten waar we elkaar 
ontmoeten eind september. Mocht je dit 
nog niet ontvangen, meld je dan aan bij 
aanmelden@stadsdorpbuurt7.nl of bel 
Janneke 06 23468 635 

Wellicht ben je naar enkele concerten van 
het Prinsengrachtfestival geweest, ook in 
onze eigen buurt waren een paar concertjes. 
En op De Parade was al een voorproefje mee 
te maken van de Barokopera door onze 
buurtgenote Frédérique Chauvet artistiek 
geleid. Dat was een ingekorte versie van 
een half uur van Die Entführung aus dem 
Serail van Mozart. De hele opera zal in 
Amsterdam uitgevoerd worden op 22 
februari in de Meervaart.

Bomen
De werkgroep Bomen van Het 
Comité Westelijke Grachtengordel 
bereikte al veel en strijdt verder 
opdat kadewandherstel uitgevoerd 
wordt met behoud van de bomen. 
Het gaat nu om het eerste rak 
Brouwersgracht, tweede rak 
Herengracht en beide rakken 
Leliegracht. Geld én mensen zijn 
nodig! 

Doneren voor bomenspecialist 
en juridisch advies, kan t.n.v. 
Wijkcentrum d’Óude Stadt (ANBI) 
o.v.v. Gift Bomen, op  
NL03 INGB 0004 8718 88   
Meld je aan bij info@
westelijkegrachtengordel.nl voor 
een klankbordgroep per gracht en/
of toezending van de Nieuwsbrief. Tekening van de Leliegracht door Hendrik Keun, 1770

OPROEP     
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Hans Bergmans

Ja, dat kan! Dankzij Berit en Guido van Yellow Bike die elke 
eerste vrijdag van de maand van 18:00 tot 21:00 klaar staan om 
fietspechvogels met raad en daad bij te staan.

B
ij de Yellow Bike Club (gratis lidmaatschap) kun je niet alleen 
gebruikmaken van hun gereedschappen maar bovendien onder 
begeleiding van een ervaren monteur aan je fiets sleutelen. 

Het gaat om niet ingewikkelde klussen zoals banden plakken, de 
ketting spannen, een nieuwe binnenband aanbrengen of lichten 
repareren. Daarbij kun je gratis gebruikte spullen gebruiken en 
tegen inkoopprijs nieuwe, voorhanden zijnde onderdelen kopen. 
Als je geluk hebt kan het gebeuren dat je je krakkemikkige zadel 
voor een beter, gebruikt exemplaar mag inwisselen. Je moet het 
werk wel zelf doen, want de club wil geen concurrent zijn van de 
professionele fietsenmakers. 
Voor de oorsprong van de club moeten we 35 jaar teruggaan. 
Guido’s vader Sieger en buurman Yves hadden in 1990 het briljante 
idee om binnenlandse en buitenlandse toeristen stadsfietstours 
aan te bieden. In een tijd dat fietsen overwegend saaie donkere 
kleuren hadden, liet Sieger zijn fietsen knalgeel verven. Yellow 
Bike was geboren.
Toeristen op de fiets onder leiding van een gids Amsterdam 
laten verkennen was een wereldprimeur. Na een aarzelend begin  

 
 
kregen de bezoekers er lol in en werden hun stadssafari’s steeds 
populairder. Een Amsterdammer die vanwege de liefde naar 
Thailand vertrok, kopieerde dankbaar het idee en startte met 
succes fietstochten door Bangkok. Inmiddels is er geen zichzelf 
respecterende stad, van Rio de Janeiro via Boekarest tot Sydney en 
alles ertussenin, zonder stadsfietstours. Bedankt, Sieger en Yves!
Terug naar Amsterdam waar Yellow Bike, ondanks de 
onvermijdelijke navolgers, floreerde. Het programma werd 
uitgebreid: Zuid, Noord, Waterland en De Zaanse Schans. En 
de inhoud werd verbreed; naast De Gouden Eeuw kwamen er 
thematochten over De Jordaan, het slavernijverleden, Anne Frank 
en (vooral voor Nederlanders) misdaad in Amsterdam. 
Nadat Guido Yellow Bike drie jaar geleden van zijn vader overnam, 
runnen hij en Berit samen het bedrijf. Daarvoor waren beiden 
actief in goede doelen, hij in drugsvoorlichting en journalistiek, 
zij bij Greenpeace. Ondanks hun nieuwe verantwoordelijkheid 
voor de familiezaak wilden ze hun hart blijven volgen en een 
sociale bijdrage aan de buurt leveren. Een van die activiteiten was 
het opzetten van de Yellow Bike Club.  
Als je het leuk vindt om met je handen te werken, combineer 
het nuttige met het aangename en kom gezellig naar de club op 
nummer 29 van de sfeervolle Nieuwezijds Kolk.
info@yellowbike.nl   |   www.yellowbike.nl

Zelf je kapotte fiets maken?
©
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Kaj (links) werknemer bij  
Yellow Bike en een bezoeker
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Oh My God

Herenstraat 11, 1015 BX Amsterdam
Telefoon: 020 - 620 62 40 | www.rosybarker.com

SIERADEN, HORLOGES & TROUWRINGEN
Vakmanschap & Elegantie in hartje centrum!

OMG!

Marissa Koopmans

Mo houdt niet van plastic. Als geboren 
Egyptenaar wil hij écht groen om zich 
heen. Vandaar dat de stoep voor zijn 
restaurant op de Nieuwezijds Voorburgwal 
41 volstaat met plantjes: tomaten, 
aubergines, hete pepers en hortensia’s. 

B
uren zijn welkom om tomaatjes te 
plukken en klanten kunnen op verzoek 
hun hamburgermaaltijd een extra bite 

geven met een paar pepertjes. Tientallen 
keren per dag maken verraste toeristen 
foto’s van de groene oase midden op de 
stoep en daar is de naam van de zaak ook op 
gekozen: O My God! – afgekort tot OMG! 

Voor het interview nemen we plaats aan 
een tafel die gaandeweg het gesprek steeds 
voller zal komen te staan. Mo vertelt 
met passie over zijn restaurant; alles is 
hier schoon én van kwaliteit. ‘Sommige 
mensen vinden de dingen een beetje duur,  

 
 
maar ik heb goeie kwaliteit. Chef, kan je 
een zak koffie aangeven?’ Ondanks mijn 
zwakke protest snijdt hij de kilozak Fair 
Trade koffie open. ‘Ruik maar. Niet van de 
supermarkt. Nederlandse mensen willen 
lekkere koffie. Drink je koffie? Zwarte 
koffie? Chef, koffie. Zwart.’ De molen in de 
keuken begint luidruchtig te malen. 
Ik mag alles zien, dus we lopen de 
koeling in. Mo is een grote man, het past 
maar net. Kijk, hij laat het vlees zien: 
kwaliteit. En vers gesneden friet, van 
goeie aardappels. Hij haalt een karaf 
versgeperste jus uit de koeling en roert 
erin. Ik krijg een glas. ‘Hier, proef!’  

Midden in de zaak staat een koelkast met 
een glazen deur, waarin bakjes aardbeien, 
bosbessen. frambozen en bramen staan 
uitgestald. Het ziet er allemaal goed uit. 
‘Proef, echte Hollandse aardbei.’ ‘Hmmm’, 
prijs ik met mijn mond vol, ‘lekker.’ 

Vanaf zeven uur in de ochtend tot vijf uur ’s  
middags zijn toeristen en Amsterdammers 
welkom voor het ontbijt. English breakfast, 
yoghurt met vers fruit en pannenkoeken. 
De hele de dag serveren ze hamburgers, 
wraps en salades, met vlees of vega. Mo en 
zijn chef zijn van alle markten thuis. 

‘Wil je een pannenkoek?’ Mo roept iets 
naar de keuken en even later arriveert een 
enorme pannenkoek, beladen met fruit, 
slagroom en een decoratief bloemetje. Op 
z’n Hollands oprollen is geen optie. Terwijl 
ik stukjes van de pannenkoek snijd en 
opeet kijk ik stiekem naar de klok; ojee, het 
is al bijna 18.00 uur. Ik moet gaan!
Omslachtig nemen we afscheid, een halve 
pannenkoek moet ik helaas laten staan. Ik 
pik er nog snel een aardbeitje vanaf. Met 
een vol gevoel steek ik de trambaan over. 
Op naar mijn eetafspraak.  
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‘Alles is hier 
schoon én van 
kwaliteit’

Mo voor zijn etablissement op de 
Nieuwezijds Voorburgwal.
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Oh My God

Anne-Rose Mater-Bantzinger

‘Albert houdt van bloemen’. Die woorden 
stonden begin dit jaar op de rouwbrief van 
Albert Goos (1960-2025), vanaf 2008 eige-
naar van de bloemenstal op de Haarlem-
mersluis. Vrienden en buurtbewoners 
namen een zee van bloemen mee naar 
zijn begrafenis. De alom geliefde Amster-
dammer kreeg een mooie ‘Ten Slotte’ in 
Het Parool. Deze zomer heropende de stal 
onder de naam Bloem & Co Kiosk.

E
r hangt een foto van Albert met de 
tekst ‘Alberts Basiskamp’. ‘Zo noemde 
hij deze plek,’ zegt de nieuwe eigenaar 

André Corsten (57). ‘De bloemenstal was 
zijn kindje’. Sinds 2022 hielp hij Albert. 
André werkte voorheen 38 jaar bij een 
groot bedrijf als onder meer supply chain 
manager en business analist. Hij wist niks 
van bloemen. ‘Werken met bloemen is 
totaal iets anders,’ zegt hij. ‘Je verkoopt 
geen pakken suiker. Ik ben graag creatief 

bezig, ik heb gevoel voor kleur en kwaliteit. 
En ik heb oog voor compositie bij het 
maken van boeketten.’
Na de dood van Albert wilde hij de 
bloemenstal overnemen, maar dat ging niet 
zomaar. De gemeente schreef een loting uit 
voor de vergunning, zoals tegenwoordig 
gebruikelijk is bij standplaatsen buiten de 
markt. Toen bleek dat hij zich als enige had 
ingeschreven, was de overname beklonken. 
André Corsten opende eerder dit jaar al de 
winkel Bloem & Co Amsterdam, verderop 
op Singel 45. ‘Half februari zag ik dat daar 
een bordje ‘te huur’ werd opgehangen,’ 
zegt hij. ‘Drie dagen later was alles rond en 
1 maart gingen we open.’ Een bliksemactie.
Student Tim Stork (22) en ‘bloemenvete-
raan’ René Plantinga (62) helpen André 
parttime. De geboren en getogen Amster- 
dammer René werkte 37 jaar op de 
Bloemenmarkt bij Klaas Timmer, tot 
2019 de laatste echte bloemist op de 

Bloemenmarkt: ‘Vroeger was dat een 
bloemen- en plantenmarkt,’ zegt René. 
‘Nu is het een aanfluiting, met vooral 
souvenirs.’

Tussen de winkel en de Haarlemmersluis 
zit een paar honderd meter, maar het 
zijn volgens André twee buurtjes op zich: 
‘De winkel is een prachtig hoekpand met 
veel ramen en licht. We zitten tegenover 
Café Louis met veel stamgasten. De 
Haarlemmersluis is voor de kiosk de 
mooiste locatie van Amsterdam. Daar 
maken buurtbewoners en toeristen graag 
een praatje.’ 
Zijn favoriete bloem is de blauwe iris. ‘Toen 
mijn vrouw Mathilde 35 jaar geleden voor 
het eerst bij me kwam eten, nam ze blauwe 
irissen mee,’ glimlacht hij. ‘Ik verprutste 
het eten, maar Mathilde en mijn liefde voor 
irissen zijn gebleven.’

De bloemenstal blijft  ‘Alberts Basiskamp’
©
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‘Ik verprutste 
het eten, maar 
Mathilde en 
mijn liefde voor 
irissen zijn 
gebleven.’

André met een klant
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Elementenstraat 12
1014 AR  Amsterdam

020  411 66 40

info@drdvms.nl • www.drdvms.nl

Voor uw gehele
media pakket!

• Drukwerk
• Advies
• Ontwerp
• Print
• Mailing

Advertentie DRDV Media Services 60x103mm v3.pdf    1

JAZZ
NIGHT
18:30
ELKE 1E EN 3E
DONDERDAG

MENU OF RESERVEREN?

 020-714 2087 | WWW.HULSCHERS.COM
RESTAURANT HULSCHER'S | NIEUWEZIJDS VOORBURGWAL 178 

HEINEKENHEINEKEN
FLUITJE €1,55FLUITJE €1,55

PROOST OPPROOST OP  
155 JAAR155 JAAR  
‘DE POORT’‘DE POORT’

vanaf 15/5/2025vanaf 15/5/2025

Wanneer kom je proosten in onze
Bar-Bodega De Blauwe Parade?
Dagelijks geopend vanaf 15:00

Nieuwezijds Voorburgwal 180

← meer info op dieportvancleve.com

VierVier          jaar geschiedenisjaar geschiedenis !!155155
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BIJBELLEESMARATHON

“Een Woord voor de stad, een Woord voor 
de wereld!” Onder dat motto houdt de 
Westerkerk van 7 tot 10 september 2025 
een bijbelleesmarathon.

Midden in ons 750 jaar oude Amsterdam 
zal non-stop, dag en nacht, de hele Bijbel 
klinken. De Bijbel neemt een belangrijke 
plek in onze cultuur in en is ook letterlijk en 
figuurlijk het centrum van de Westerkerk: 
centraal in de kerk staat de lezenaar van 
waaruit de Bijbel wordt gelezen.  
De bijbeleesmarathon begint aansluitend 
aan de kerkdienst van zondag 7 september, 
om 12.00 uur en eindigt woensdagmorgen 
10 september om 10.00 uur.
 
Bij de klokslag van de hele uren nemen de 
lezers de tekst van elkaar over. De kerk is 
al die tijd open. Iedereen is welkom om de 
kerk binnen te komen en dit voor kortere of 
langere tijd mee te maken.
 
Voor informatie: zie www.westerkerk.nl  
Start: zondag 7 september – 12.00 uur 
Einde: woensdag 10 september – ca. 10.00 uur

LUNCHPAUZECONCERTEN
U bent van harte welkom voor de 
lunchpauzeconcerten op 
woensdagmiddag. 13:00 uur. 
De concerten duren ongeveer een half uur 
en zijn vrij toegankelijk. Wij zijn blij met uw 
bijdrage na afloop! 

W E S T E R K E R K  A G E N D A

50 jaar Multatuli 
Museum

N
iet alleen Amsterdam, ook het 
Multatuli Museum viert een 
jubileum. Het geboortehuis 

van onze beroemde buurtgenoot 
Eduard Douwes Dekker werd 50 
jaar geleden als museum geopend 
in de Korsjespoortsteeg 20. Je 
vindt er onder meer zijn werkplek, 
meubels en boeken.  

info@multatuli-museum.nl 

Oproep 55-Plussers Onderzoek Mentale Gezondheid  

Neem via de volgende link deel aan een Europees onderzoek naar de mentale 
gezondheid van 55-plussers in Amsterdam en draag bij aan een veerkrachtige 
bevolking: 

http://www.tinyurl.com/vuuva

Deelname is digitaal en bestaat uit het eenmalig invullen van een vragenlijst over dagelijkse 
zorgen, stress, mentale gezondheid en leefstijl (dit neemt 45 minuten in beslag en wordt 
vergoed met 20 euro aan VVV-bonnen) en het gedurende twee weken beantwoorden van 
een aantal vragen over stemming, stress en sociale steun  via een mobiele app genaamd 
Moodbuster (dit neemt 10 minuten per dag in beslag en wordt vergoed met 30 euro aan 
VVV-bonnen).

Meer informatie: https://reconnected-project.eu/partners/vu-amsterdam/
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Kun jij alles 
nog betalen?
Energie, boodschappen, alles wordt duurder. 
Kun jij je rekeningen nog betalen? Het buurt-
team kan je helpen. Wacht niet te lang en 
maak een afspraak. Onze hulp is gratis.

Bel of mail ons! 
020 557 33 38 
info@ buurtteamamsterdamcentrum .nl

www.buurtteamamsterdam.nl/energiecrisis

Wij helpen bij vragen over

zorg  geld  wonen  gezondheid 
werk  ontmoeten  veiligheid

N U T T I G E  N U M M E R S
GEBIEDSTEAM, POLITIE EN WIJKAGENTEN 
Gebiedsteam: 
Westelijke Grachtengordel Mike Hermsen
mike.hermsen@amsterdam.nl � 06 38 16 37 65 
Nieuwezijds Voorburgwal e.o.: Oumaima Taji 	
o.taji@amsterdam.nl 	�  06 34 18 47 20 
Damrak Nieuwendijk: Osman Demirci
o.demirci@amsterdam.nl � 06 30 06 79 83

Politie ter plaatse:� 0900 8844
Noodgevallen:� 112

Wijkagenten:
Koepelkwartier: Dick Eenhuizen			 
dick.eenhuizen@politie.nl	  �  
Westelijke Grachtengordel: Peter Neerings 
peter.neerings@politie.nl

Nieuwezijds Voorburgwal e.o. : Desley Man� 0900-8844

Bel bij calamiteiten altijd 112

ALARM
Alarmnummer Ambulance – Brandweer - Politie spoed� 112
Politie niet spoedeisend/aangifte diefstal� 0900-88 44
Centrale doktersdienst (werkdagen)� 592 34 34
Huisartsenposten Amsterdam (buiten praktijktijden) � 088 00 30 600

GEMEENTE
Algemeen Informatienummer Amsterdam � 14 020
    HIERONDER VALT:

- Algemene klachtenlijn/milieuklachtenlijn �
- Meldpunt overlast centrum:terrassen/horeca/personen �
- Openbare verlichting�
- Parkeerbeheer Dienst Stadstoezicht �  
- Reiniging - grofvuil �

Zwerfvuil, parkeren, bestrating:  
Klachten melden via https://www.amsterdam.nl/leefomgeving/

een-melding-doen

www.waternet.nl - 24 uur per dag � 0900-93 94
st te water 
en gevaarlijke situaties: teamvaren@waternet.nl  
Melden overlast vakantieverhuur: www.overlastvakantieverhuur.nl 
Meldpunt discriminatie� 638 55 51 
Meldpunt vliegtuigoverlast� 601 55 55 
Anonieme melding klacht (bijv. burengerucht)� 0800-70 00

HULPDIENSTEN EN ADVIES
Hulplijn Amsterdam              � 675 75 75 Gemeentelijke 
Ombudsman� 625 99 99 
Advies/Steunpunt Huiselijk geweld� 611 60 27
Wijkcentrum d’Oude Stadt � 638 22 05
Kindertelefoon [gratis]              � 0800-04 32 Juridisch Loket
� 0900–80 20
Stichting !Woon � 523 01 30
Stichting !Woon team Centrum         � 523 01 10 Thuiszorg 
Amsterdam .�  0900–95 51
Centram v/h Blankenberg Stichting � 557 33 33
Blokkeren bankpassen en pincodes � 0800–03 13
Dierenambulance � 0900–210 00 00
Ongedierte Bestrijding GG&GD .� 555 56 00
Geluidsoverlast Schiphol � 601 55 55
Bureau Brandveiligheid .� 555 66 66
Liander, storingen gas en electriciteit� 0800–9009
Sociaal Loket (Zorg & Samenleven, Participatie, 
Zorg & Overlast, Taalwijzer) � 256 48 00
Comité Westelijke Grachtengordel: 
e-mail: info@westelijkegrachtengordel.nl


