
BUU RTKRANT Z EVEN  |  D EC E M B E R 2025 |  No. 149 |  1 BUU RTKRANT Z EVEN  |  D EC E M B E R 2025  |  No. 149 |  1

B U U RT K R A NT Z EV E N

B U U R T B O R R E L  Ontmoet je buurtgenoten 
elke laatste maandag van de maand vanaf 17.00 
uur:

■ 29 dec 2025  ■ 26 jan ■ 23 feb ■ 30 mrt 2026

Locatie: Het Koepelcafé

3
Keizerskroon  Vleesch-atelier Lekkernij

D EC E M B E R 2025

.149 7 11

Ook te lezen op www.oudestadt.nl      

GEFELICI- 

TEERD ???

De Dametjes
   

  JA,  
MET 751 JAAR!

 Bloemenbos
4 6

Rechtvaardigheid
als rode draad
Anne-Rose Mater-Bantzinger

Amnesty International is sinds 2003 
gehuisvest in een monumentaal 
dubbelpand aan Keizersgracht 177. 
Facilitair beheerder Marius Bouman 
(36) verwelkomt Buurtkrant 7 en 
buurtbewoner/voormalig Amnesty-
medewerker Kitty Troost (75).

Bij de ingang prijkt een 
plakaat met in gouden 
letters: ‘Int iaer Christi 
MDCXXV den XIV Martij 

heeft Baltasar Coeymans, sone 
van Iofeph den eersten steen aen 
dit gebouw geleyt’. Op 14 maart 
1635 is dus de eerste steen ‘geleyt’ 
van dit gebouw van architect Jacob 
van Campen, die ook het Paleis 
op de Dam en het Mauritshuis 
ontwierp. De familie Coeymans, die hier 
woonde, verdiende een vermogen aan de 
slavenhandel. Marius Bouman noemt het 
‘een middelvinger naar het verleden’ dat in 
dit pand nu al jaren een organisatie zit die 
wereldwijd strijdt tegen onderdrukking 
en (moderne) slavernij.
In de afgelopen eeuwen waren hier 
achtereenvolgens twee scholen gevestigd: 

vanaf 1865 de eerste HBS van Amsterdam 
en vanaf 1963 het Ir. Lely Lyceum. Er zijn 
nog buurtbewoners die hier op school 
zaten, zoals ‘stadsdorpers’ Rita Mok en 
Dick Slotboom. Je ziet aan het interieur 
nog dat dit vroeger een schoolgebouw was: 
met grote trappenhuizen en kantoren die 
ogen als klaslokalen. Nadat het lyceum in 
1980 naar Zuidoost was verhuisd, stond 
het gebouw jarenlang leeg. Daarna werd 
het antikraak en in 2003 kwam Amnesty 
hierheen.
Kitty Troost, van 2001 tot 2015 Personal 
Assistant (PA) van drie directeuren van 
Amnesty International Nederland, maakte 
de verhuizing mee. “We pasten niet meer 
in onze behuizing vlakbij de Kerkstraat”, 
zegt ze. “We kregen riante aanbiedingen 
in Duivendrecht en Sloterdijk. Maar we 
werkten vaak ’s avonds en die buurten 
zijn in het donker niet veilig. Bovendien 
is dit pand aan de Keizersgracht een 
prachtige locatie met aan de overkant het 
Homomonument en vroeger Greenpeace 
in Gebouw Astoria. Een mooie driehoek 
van goede doelen”. Bijzonder is dat 
buurtbewoners inspraak hadden over de 
bestemming van dit rijksmonument van 
vierduizend (!) vierkante meter. Marius: 
“Ze wilden geen hotel of woningen.”

Kitty werkte met hart en ziel voor Amnesty: 
“Rechtvaardigheid is de rode draad in mijn 
leven. Ik vond de mede door Amnesty 
georganiseerde Rode Lijn-demonstraties 
tegen de passieve houding van onze 
regering jegens de oorlog in Gaza een 
krachtig initiatief. Ik was van plan om 5 
oktober in Amsterdam mee te lopen, maar 
helaas had ik een stevige griep.” Toen 
ze nog voor Amnesty werkte, was Kitty 
gastvrouw op de jaarlijkse manifestatie 
‘Write for Rights’. Amnesty organiseert 
dan dat op 10 december – de Dag van 
de Mensenrechten – mensen brieven 
schrijven aan activisten en slachtoffers van 
mensenrechtenschendingen. Hiervoor kan 
ook dit jaar iedereen op 10 december van 10 
tot 22 uur bij Amnesty terecht (zie: www.
writeforrights.nl/amsterdam). Een mooi 
initiatief én een mooie gelegenheid om het 
gebouw te bezoeken waar de Stadsdorpers 
in de tuin eerder dit jaar de zomerborrel 
hadden.

Fatherless

Kitty Troost en Marius Bouman
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Krabbels
Marijke Winnubst

'WOKE'?

Wakker, ja nou en? Wat heeft het met poli-
tiek te maken? In vervlogen jaren, ná de 

onheilspellende huiszoekingen van bruinhem-
den, waren wij gewóón wakker, uitgeslapen 
en gastvrij. 
Wie kan daarop tegen zijn?   
Wél het regime van oligarchen, kleptocraten 
en techbiljonairs, die heersend boven de 
wolken de doodsklok luiden voor democratie 
én voortbestaan in de schoot van Moeder 
Aarde. De wereldmacht, een onderbuik 
imperium, in dienst van het Groot Kapitaal, 
improviserend op de nazi-ideologie, die de 
wereld meezuigt in een spiraal van rottig-
heid en haat zaaiende retoriek. En in de ether 
de ruis van roeptoeterende jaknikkers en dik 
betaalde lobbyisten, van de multivervuilers, 
die alle vrede, internationale mensenrech-
ten en klimaatregulering ‘woke’ noemen van 
‘linkse hobbyisten’.  
Kortom geen fonkelend toekomstperspectief 
met diplomatie, in collectieve wijsheid over 
Moeder Aarde met fundamentele levens-
vormen voor toekomstige generaties. 
“Stay woke” begrijp ik, behoorde oorspron-
kelijk bij het prozaïsch taalgebruik van 
de gekooide zwarte gemeenschap in de 
VS, en verborg een directe waarschuwing 
tegen moordpartijen van de Ku Klux 
Klan en racistische overheidsdienaren als 
politiemacht.  
Het 'woke' in het schimmige niemandsland 
van Els Rechts (terwijl ze Noort heet) is 
een directe waarschuwing tegen fatsoen in 
een democratische rechtstaat. Hoezo bron 
van kwaad en tirannie? Of wordt bedoeld 
de geblondeerde havik, die woest staat te 
bidden boven zijn ‘nepparlement’ waarvoor 
hij al 21 jaar democratisch betaald én bevei-
ligd, gretig zijn klauwen mag uitslaan om 
‘het volk’ mee te sleuren naar zijn fascistisch 
haviksnest in de polder, als blauwdruk van 
een inktzwart verleden?  
Ja, Moeder Aarde en de mens is boos. Maar 
daar helpen geen wapens tegen. Ook wegkij-
ken en stilzwijgen over genocide en uitbuiten 
van de aarde is dodelijk. De clou is lawaai, 
geweld met de macht en de vitaliteit van 
een miljard aardbewoners, aan wettelijke 
strijdvaardigheid van gezond verstand. Een 
lichtende ‘Global Assembly’ die als een wer-
velstorm opsteekt en met geestkracht over 
de uitwassen zal neerdalen. Een eerder ver-
toonde ‘Internationale’, een diplomatiek 
volksfront van open, eerlijke rechtvaardig-
heid voor mens en natuur. Dat vergt tijd en 
saamhorigheid, maar er zit wél toekomstmu-
ziek in, als we tenminste en masse ‘woke’ 
gaan staan. Zou dat lukken?

Marijke WinnubstMarijke Winnubst  STADSDORP NIEUWS

 www.stadsdorpbuurt7.nl | aanmelden@stadsdorpbuurt7.nl �| 06 234 68 635

 • Thuis in de Buurt  StadsdorpBuurt7
       

Tot ziens in StadsdorpBuurt7!

STADSDORPACTIVITEITEN
De blaadjes van de bomen deden er deze 
keer heel lang over om geel te worden en 
af te vallen, maar tenslotte zal het dan 
toch winter worden. Verheugd melden wij 
dat er ook nu weer een nieuwjaarsborrel 
plaats zal vinden, op dinsdag 6 januari bij 
Dorette!
Precieze data en tijd en plek van wat er 
verder te doen is, staan zoals altijd in 
het digitale StadsdorpNieuws. Wie dat 
nog niet (gratis) ontvangt, doet zichzelf 
te kort. Een berichtje naar aanmelden@
stadsdorpbuurt7.nl of een telefoontje 
naar Janneke 06 234 68 635 volstaat.

Voor de buurtborrel op elke laatste 
maandag van de maand, bevalt Het 
Koepelcafé voorlopig goed, dus tot nader 
bericht blijven we daar.
Ook leuk om te weten, dat we elke tweede 
dinsdag van de maand naar een museum 
gaan en elke derde woensdag naar een 
film.
De maandelijkse spelletjesmiddag in de 
Piramide is hoogstwaarschijnlijk niet meer 

de laatste vrijdag maar wordt dan de laatste 
woensdag van de maand.

Naast nog enkele vaste activiteiten zijn er 
de onregelmatige, zoals bijvoorbeeld de 
toneelvoorstellingen, of de wandelingen 
op wisselende dagen, eens per twee weken. 
Er worden ook veel tips doorgegeven aan 
de redactie van het StadsdorpNieuws, 
waardoor het aanbod verrassend afwisse-
lend wordt: concerten, boekpresentaties, 
allerlei lezingen, boottochten en uiter-
aard de leesclubs. Het is leuk als mensen 
meedenken en ideeën doorgeven, blijf dat 
vooral doen. 

Hierbij alvast een datum voor in de nieuwe 
agenda: op 22 februari kunt u in Theater  de 
Meervaart genieten van een dialoog tussen 
Westerse en Turkse klassieke muziek. De 
BarokOpera Amsterdam, artistiek geleid 
door buurtgenote Frédérique Chauvet, 
speelt dan Mozarts Ontvoering uit de 
Harem.

Ontvoering
uit de
Harem

Mozart

Artistiek geleid door  
Frédérique Chauvet
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Op 11 februari 1489 verleende Maximili-
aan I, de Bourgondische landsheer van de 
Lage Landen, aan Amsterdam het recht om 
zijn kroon op het stadswapen te voeren 
“van nu voortaan tot eeuwhigen daghen”. 

D
aar zijn twee verklaringen voor. Een is 
dat de koning dat jaar ernstig ziek werd 
en God beloofde op pelgrimstocht naar 

de Kapel Ter Heilige Stede in Amsterdam 
te gaan als hij zou genezen Hij genas en uit 
dankbaarheid kreeg de stad het privilege 
zijn kroon op het stadswapen te mogen 
plaatsen. De meer aannemelijke verklaring 
luidt dat de stad Maximiliaan een grote 
lening verstrekte en als dank zijn kroon 
mocht voeren. Waarschijnlijk stoelt de 
eigenlijke toedracht op de combinatie van 
beide stadslegenden.
In de tijd dat de stad het recht op de kroon 
verkreeg was Maximiliaan koning. In 1493 
werd hij gekozen tot keizer van het Heilige 

Roomse Rijk, door katholieken beschouwd 
als opvolger van het Romeinse Rijk. Zonder 
er toestemming voor te vragen verving 
Amsterdam meteen de koningskroon door 
de keizerskroon. 

Toen Filips de Schone zijn vader 
opvolgde herriep hij echter alle privileges. 
Amsterdam trok royaal de portemonnee 
en kocht opnieuw het recht de kroon te 

mogen voeren. Die gaf immers in binnen- 
en buitenland aanzien aan de stad. Niet 
voor niets dichtte Vondel: “Sy die, als 

Keyserin, de kroon draeght 
van Europe”. 

Rudolph II, de kleinzoon 
van Maximiliaan, werd de 
volgende keizer. Hij gaf 
opdracht aan de Antwerpse 
goudsmid Jan Vermeyen een 
nieuw model keizerskroon 
te ontwerpen. Deze bestond 
uit de samenvoeging van 
een koningskroon en een 
bisschopsmijter, de wereld- 
lijke en kerkelijke macht, 
waarop een rijksappel, de we-
reldbol getopt met een kruis. 
Toen Hendrick de Keyser 
de spits van de Westertoren 
ontwierp plaatste hij er de 
Rudolphinische kroon op. 
Bij de Vrede van Münster in 
1648 verliet de Protestantse 
Republiek formeel het 
Heilige Romeinse Rijk, 
maar de stad behield 

de keizerskroon. Mogelijk wilde het  
stadsbestuur daarmee aangeven dat 
Amsterdam belangrijker was dan de 
stadhouder die niet eens een kroon 
droeg. Er zijn nog acht steden die zich 
de keizerskroon hebben toegeëigend, 
waaronder Zwolle en Middelburg. 

De oorspronkelijke keizerskroon was 
blauw maar werd in 1898 goudgeel 
geverfd. Bij de restauratie in 2006 werd de 
felblauwe kleur weer teruggebracht. Op 
diverse afbeeldingen van het stadswapen 
is zowel de kroon van Maximiliaan 
als die van Rudolph afgebeeld. In 2006 
besloot het stadsbestuur de lantaarnpaal 
uit 1883 versierd met het keizerskroontje 
op de grachten terug te brengen. Maar 
ontegenzeggelijk is de mooiste kroon die 
van Hendrick die 85 meter boven ons op de 
Westertoren staat te stralen.
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Waar komt die Keizerskroon vandaan?   Hans Bergmans

“Sy die, als Keyserin, 
de kroon draeght  

van Europe”
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Herenstraat 11, 1015 BX Amsterdam
Telefoon: 020 - 620 62 40 | www.rosybarker.com

SIERADEN, HORLOGES & TROUWRINGEN
Vakmanschap & Elegantie in hartje centrum!

Akhnaton: van Provo 
tot de muziekstijl van 
morgen  Hans Bergmans  

In 1953 richtte een groep studenten een vereniging op die zij 
naar Akhnaton noemden, de controversiële Egyptische farao die 
rond 1350 v.Chr. de godsdienst en cultuur op een revolutionaire 
manier veranderde. 

Z
ij wilden, in navolging van Akhnaton, de toenmalige 
verstikkende spruitjeslucht van de zuilenmaatschappij onder-
graven. Begin jaren zeventig droegen zij hun gebouw op 

Nieuwezijds Kolk 25 over aan de gelijknamige stichting. Maar 
de tegendraadse, onbevooroordeelde en brutale mentaliteit 
bleef behouden. De gemeente sloot een vriendelijk geprijsd 
huurcontract af ten behoeve van het ‘jongerencentrum’ (wat het 
formeel nog altijd is).  

Dit was de plek waar Roel van Duin, een van de oprichters van 
de ongeëvenaarde Provo beweging, de Oranje Vrijstaat uitriep 
en via zijn Kabouterpartij met vijf zetels in de gemeenteraad 
kwam. De gemeentesubsidie ten spijt, zetelde er een 
anarchistisch bolwerk van krakers dat zich presenteerde als 
De Republiek Amsterdam. Hier werden de rookbommen in 
elkaar gezet die in de tijd van ‘Geen woning, geen kroning’ de 
inhuldiging van Beatrix opleukten. 
Afgezien van hun plaats in politieke en sociale ontwikkelingen 
was, en is, Akhnaton vooral een cultureel centrum, in het 
bijzonder op muziekgebied. Het speelde een pioniersrol 
door het introduceren van nieuwe stijlen. Zo kwamen salsa, 
reggae, punk, hiphop en merengue dankzij Akhnaton ons 
land binnen. 
Op de verdiepingen zijn appartementen waarvan de bewoners 
niet altijd enthousiast waren over de feestvreugde beneden. 
Maar een groep van zes dove jongeren vonden hier hun ideale 
plek. Iedereen blij.
De anarchisten en activisten van weleer hebben grotendeels 
plaats gemaakt voor vreedzame bezigheden als tantra, 
danslessen of het presenteren van een nieuwe kledinglijn. 
De stichting heeft ook een buurtfunctie zoals stemlocatie, 
vrijheidsmaaltijden en het onder jazzbegeleiding afscheid 
nemen van een overledene. Ofschoon het Amsterdamse 
nachtleven de corona mokerslag nooit te boven kwam is het 
bij Akhnaton driemaal per week feest voor wie maar wil; 
trouwerijen, LHBT partijen en zelfs avondjes waar Russen 

en Oekraïners verbroederd bij elkaar komen. Vanzelfsprekend 
blijven jonge musici welkom om hun nieuwe muziek naar 

buiten te brengen.

Locatiehouder Jeroen Oosterhout zet zich al meer dan twintig jaar 
onverminderd en onbezoldigd in om de Akhnaton traditie van 
gastvrijheid, avontuur en vooruitstrevendheid te waarborgen. 
(In zijn vrije tijd houdt hij zich bezig met het organiseren van 
evenementen elders zoals Wasteland, volgens Penthouse: ‘Probably 
the Wildest Party on Earth’). 
Mocht men een plek zoeken voor een feestje van 30 of een zaal voor 
200, dan staan bij Akhaton alle voorzieningen ter beschikking, 
inclusief een DJ-set. Met vriendelijke bediening en in een veilige 
omgeving.

https://akhnaton.nl
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Jeroen Oosterhout
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Ina Wilbrink

In de schaduw van het Amsterdamse jubileumjaar beleeft de 
Lutherse gemeenschap dit jaar een eigen jubileum: vijf eeuwen 
Lutheranen in de stad.  Een mooie aanleiding voor een duik in de 
geschiedenis van de gemeenschap die onze buurt  heeft verrijkt 
met die beeldschone ronde kerk aan het Singel. 

O
p het bureau van de Lutherse gemeente zit Harry Donga, 
gepensioneerd predikant, klaar voor een briefing en heeft 
meteen een eyeopener: de ideeën van Maarten Luther werden 

in Duitsland na 1517 al snel verspreid en omarmd. Hamburg 
bijvoorbeeld, werd al in 1529 Luthers! Duitse handelaren hebben er 
in hun eigen kapel in de Oude Kerk ongetwijfeld over gesproken. 
Stilzwijgend getolereerd door de geestelijkheid de eerste 
‘Lutherse’ bijeenkomsten. De Alteratie (1578) brengt een streng 
Calvinistisch bestuur aan het roer, dat katholieken vervolgt, maar 
ook ‘dissidente’ protestante groeperingen. Lutheranen blijven 
aangewezen op vieringen in pakhuizen en huiskamers. Pas na 
tussenkomst van de koning van Denemarken komt er in 1604 een 
einde aan gechicaneer en gepest.  
Kerstmis 1633 kan de gemeente aan het Spui haar eerste eigen kerk 
inwijden. Fors van formaat, maar al snel ontoereikend voor de 
massale toeloop. Een tweede kerk is dringend nodig. Verschillende 
locaties worden overwogen en zo wordt de imposante koepelkerk 
naar ontwerp van Arent Dorstman uiteindelijk aan het Singel 
gerealiseerd en in 1671 ingewijd. Na een vernietigende brand in 
1822 lijkt het trotse gebouw voor altijd verloren, maar dankzij 

giften van geloofsgenoten uit binnen- en buitenland wordt de 
herbouw snel opgepakt met als resultaat een nieuwe koepelkerk 
die verbluffend goed op de oorspronkelijke lijkt. 
In de twintigste eeuw drukken de kosten van het kolossale gebouw 
steeds zwaarder op de begroting. Met pijn in het hart valt in 1935 
het besluit de Koepelkerk niet meer voor de eredienst te gebruiken, 
maar van plannen de kerk te verkopen is nog steeds geen sprake: 
‘We houden ons erfgoed graag dicht bij ons en zoeken liever 
naar een passende herbestemming’. De kerk vond in 1975 een 

herbestemming als congres- en concertlocatie van het Sonesta 
Hotel, na de brand in 1993 overgenomen door het Renaissance 
Hotel. Met hun Koepelkerk – tegenwoordig gepromoot als ‘unieke 
event locatie’ – houden de lutheranen de band in stand met jaarlijks 
vier Koepelkerkconcerten op de zondagmiddag. Voor het ‘Kerst in 
de Koepelkerk’-concert op 14 december a.s. staat een sfeervolle 
combinatie van orgel en koormuziek op het programma. Van harte 
aanbevolen door Donga en dat geldt ook voor de speciale lutherse 
eredienst op de voorafgaande ochtend. ‘Voor de gelegenheid halen 
we zelfs het prachtige avondmaalzilver uit het Luthermuseum.

www.koepelkerkconcerten.com |  www.luthermuseum.nl 

Van eredienst naar event locatie
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Em. Ds. Donga, predikant Lutheranen

‘We houden ons erfgoed graag 
dicht bij ons en zoeken naar een 

passende herbestemming’
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E
enmaal binnen word je vriendelijk ontvangen door 
de man die hiervoor verantwoordelijk is, Frank 
Gröniger. Afkomstig uit het Twentse Ootmarsum, 

ontdekte hij zijn creativiteit bij het maken van de 
bloemstukken, die hij toen nog van verse bloemen 
maakte. Eind vorige eeuw kwamen de zijden bloemen 
daar bij. Klanten wonen in heel Nederland verspreid 
en Gröniger ging freelancen. De regio Amsterdam 
bleek een prettige omgeving. Na wat omzwervingen 
in de buurt werd in 2019 de Korte Prinsengracht zijn 
werk- en woonplek. Maar toen daar funderingsherstel 
nodig bleek, verhuisde Gröniger naar de Leliegracht 
en het afgelopen half jaar, dat hij hier gevestigd is, 
bevalt deze buurt hem heel goed. 

De bloemen, die zijden bloemen genoemd worden, 
zijn eigenlijk niet van zijde maar wel van stof gemaakt. 
Ook vegan daardoor, nu de vele rupsen niet nodig zijn 
om al die zijde te maken. Door behandeling van de 
stof, worden de bloemen steviger. (En passant kreeg 
ik de volgende tip: als de stoffen bloemen te stoffig 
worden, zet dan de föhn er op.) De bloemen zien er 
heel levensecht uit, zoals bijvoorbeeld de rozen in 
allerlei kleuren. Maar die zilverachtige kleuren die 
staan te schitteren, zul je bij verse bloemen niet zo 
gauw vinden. Voor kerst zijn deze wel heel bijzonder.

De openingstijden van de winkel zijn beperkt tot drie 
middagen, de rest van de tijd gaat Frank Gröniger 
op pad om ter plekke de creaties te maken, nadat de 
leverancier daar de bloemen heeft gebracht. Je kunt 
je eigen vazen daarvoor laten gebruiken en mede 
dankzij foto’s van je interieur kan er van te voren 
iets moois bedacht worden. Frank werkt ook nog 
steeds met verse bloemen. Bijvoorbeeld bij eenmalige 
gebeurtenissen, zoals een bruiloft of een uitvaart. Het 
is altijd maatwerk, combinaties zijn mogelijk. 

Hij doet alles zelf, zonder personeel, op locatie in en 
ook buiten Nederland. De zijden bloemen komen uit 
China. Om daar duurzame en vooral mooie boeketten 
van te maken is de specialiteit van Frank Gröniger. 
Duurzaam? Ja. Duur? Ook waar, maar vergelijk dat 
eens met al die bossen bloemen, die na verloop van 
tijd weggegooid moeten worden. Deze winkel is een 
aanwinst voor de buurt.

Een sprookjesbloemenbos  Els Willems
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Frank Gröniger in zijn winkel

Voorbijgangers op de Leliegracht kijken verrast, er lijken wel bloemen uit de 
stenen van het trottoir te groeien! Prachtig staan de zijden bloemen te wiebe-
len in het ‘voortuintje’ van het pand op nr. 8. En als je de winkel binnenstapt, 
dan kom je in een sprookjesachtige ruimte vol bloemen.
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D
at is wat de broers Naif en Ridvan voor ogen 
hebben als ze in juni van dit jaar hun zaak De 
Beste Lekkernij starten in de Herenstraat. Naif 

staat aan de zijlijn, broer Ridvan is het gezicht van 
de winkel. Geboren en getogen Amsterdammers 
als ze zijn, laten ze in hun producten ook hun 
Turkse roots zien.
Ridvan: ‘We gaan voor een mediterrane sfeer, met 
hartige en zoete lekkernijen uit allerlei landen: 
Börek uit Griekenland, Cannoli uit Italië en 
natuurlijk de Turkse baklava en simit.’
Liefhebbers zullen in de grote bakken tirilice in 
de toonbank (karamel, framboos of pistache) een 
variant op de Spaanse très leches herkennen; een 
met drie soorten zoete melk doordrenkte cake. 
Het is Ridvans favoriet: ‘Als mensen iets zoets 
willen, adviseer ik de tirilice. Het is mijn doel om 
het iedereen een keer te laten proeven. Mensen 
komen gegarandeerd twee keer per week terug 
als ze het eenmaal geproefd hebben!’ En zoals 
ik al hoopte: ‘Als we straks klaar zijn met het 
interview, mag je het proeven.’
‘Ik wilde eigenlijk een patisserie starten’, vertelt 
Ridvan, ‘dat is mijn passie.’ Maar na onderzoek 
naar de behoefte onder buurtbewoners, bleek 
een broodbakker de grote wens te zijn. ‘Daarom 
combineren we hartig en zoet met ambachtelijk 
zuurdesembrood. Dat heeft goed uitgepakt.’ 
‘We willen een thuisgevoel creëren en de mensen 
uit de buurt leren kennen, dus maken we een 
praatje en vragen hen naar hun dag. Je voelt aan 
de meesten dat ze het sociale contact leuk vinden. 
Ik ben zelf ook een super sociaal persoon.’ 
Een klant komt binnen. Ridvan neemt ruim de 
tijd voor de dame die een buurtbewoner blijkt 
te zijn. Ze komt voor de Catumambú koffie. Ze 
woont hier net één dag, vertelt ze. ‘Welkom in de 
buurt! Dat is dan 3 euro 37.’ Als de dame opkijkt 
van dit vreemde bedrag, legt Ridvan zijn 11% 
kortingsregel uit. ‘We horen dat veel ondernemers 
10% korting geven voor mensen uit de buurt. Wij 
wilden iets aparts doen, dus geven wij 11 procent 
korting. Het is bedoeld met een knipoog.’
Tot besluit van mijn bezoek proeven we samen de 
karamelvariant van de tirilice. Ridvan heeft niets 
teveel beloofd: hij is heerlijk en smelt op de tong.

Je bakkertje op loopafstand  Marissa Koopmans

Robin (medewerker) en Ridvan (eigenaar) van de Beste Lekkernij 
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Waar droom je van als je een vakantiebestemming zoekt?  
Mooi weer, mediterrane sferen?  
En niet te vergeten: een bakkertje op loopafstand?

De hele maand 
december krijg je 

als buurtbewoner niet 
11 maar 15 procent 

korting op alle 
producten.
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H
ij begon zijn loopbaan in Restauratieatelier 
Uilenburg onder leiding van leermeester 
Hans ’t  Mannetje, op zijn beurt leerling 

van stadsbeeldhouwer Hildo Krop. Daar leerde 
Tobias werken met hout, klei, gips, mallen en 
een variëteit aan natuursteensoorten. In die tijd 
hakte hij een van de gevleugelde sfinxen bij de 
ingang van het Wertheimpark.
Na zes jaar beschouwde hij zijn basisopleiding afgerond en nam 
afscheid van Uilenburg. In 1986 richtte hij, met collega Wim 
Vermeer (overleden in 1996), Snoep & Vermeer Natuursteenwerken 
B.V. op. Tobias specialiseerde zich in monumentale restauraties, 
herstel en onderhoud van gevelstenen, stoepen, festoenen, 
beelden, grafstenen en andere natuurstenen projecten. Zijn werk 
is altijd gebaseerd op historisch onderzoek en zonder commercieel 
oogmerk. Hij is de tel kwijt hoeveel gevelstenen hij heeft ontworpen 
en/of gerestaureerd, maar het zijn er minstens zeventig.
Zomaar een greep uit zijn omvangrijke werk: het Sarphati-
monument in het gelijknamige park, de drie jaar durende 

restauratie, met vijf mede-
werkers, van de voorgevel 
van het Centraal Station, het 
op verzoek van zijn nazaten 
beitelen van een tekst op 
de blanco grafsteen in de 
Oude Kerk van de verguisde 
Coenraad van Beuningen, 
zesmaal burgemeester van 
Amsterdam, de restauratie van 
het Jeronimosklooster in Lissa-
bon waaraan hij met vier man 
driekwart jaar werkte, waarop 
het tot UNESCO monument 
werd verklaard.

Elke steen heeft zijn verhaal. 
Eén project dat speciale 
aandacht verdient is de res-
tauratie van het fronton van het 
Oudezijds Herenlogement. Dit 
pand, gebouwd door Philips 
Vingboons, werd in 1876 afge- 
broken. Uitgaande van segmen-
ten die nog over waren nam 

Stadsherstel het initiatief om het fronton, ooit 
gehakt door Pieter de Keyser, weer terug te 
restaureren. Verloren gewaande delen werden 
teruggevonden in Noord en Watergraafsmeer. De 
opbouw met zijn indrukwekkende ornamentiek 
woog zeventien ton. Tobias, de aangewezen man 
voor deze Hercules-taak, was met de restauratie 
vijf jaar bezig. Waar en wanneer het fronton 

geplaatst wordt is nog onbepaald.  
Dit alles zou niet mogelijk zijn geweest zonder steun en toeverlaat 
Silvie Lucas. Deze vliegende keep leidde Snoep’s overvolle 
werkschema in rustige banen door te organiseren, coördineren en 
vooral communiceren met de talloze betrokkenen. 

Verduurzaming van zijn atelier dwingt Tobias te vertrekken 
en (in de woorden van Berthold Brecht) de vermoeienissen van 
het hooggebergte te verwisselen voor de vermoeienissen van 
het laaggebergte. Hij trekt zich terug in zijn dorp Oudendijk 
van waaruit hij Amsterdam met onverminderde geestdrift blijft 
verfraaien, zij het op kleinere schaal. 

De laatste natuursteenmeester van Amsterdam  Hans Bergmans

Tobias Snoep is een duizendpoot in restauratieland, het resultaat 
van vijf decennia ambachtelijke ervaring.

Tobias met Silvie in zijn atelier
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Elke steen heeft 
zijn verhaal
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Hans Bergmans

Misschien is onze prachtige buurt op z’n 
meest betoverend laat in de middag begin 
december. Sinterklaas, kerst en oud en 
nieuw lonken. Kerstversieringen alom, 
fonkelende etalages en winkelende 
voorbijgangers zorgen voor een feestelijke 
aanblik. 

E
en belangrijke bijdrage komt van BIZ 
Unique, de ondernemersvereniging die 
voor de derde keer de sfeerverlichting 

verzorgt langs het 600 meter lange lint 
dat zich uitstrekt van het Beursplein tot 
het Anne Frankhuis. In de stegen hangen 
15 overspanningen van verlichte accolades, 
aangevuld met 36 sierlijk gestileerde dub-
bele S vormen aan de lantaarnpalen.  

Vijf verlichte kerstbomen zorgen voor extra 
magie: twee in de Gravenstraat, twee op de 
Leliegracht en één imposante tien meter 
hoge spar op de Torensluis.

Verantwoordelijk voor deze lichtcompositie 
is het energieke trio dat deze BIZ leidt: 
Voorzitter Hanni, Peter, BIZ manager, en 
Jean Pierre, secretaris/penningmeester.  

Op zaterdag 20 december trekt het koor 
Con Amore, tussen 11:00 en 17:00, van de 
Gravenstraat naar de Torensluis met om 
16:00 uur de traditionele buurtborrel met 
erwtensoep, warme chocolademelk en 
glühwein. 

Kom gezellig langs, geniet van de lichtjes 
en steun de kerstbomentraditie met een 
donatie op NL98 RABO 0335 9460 54 
t.n.v. BIZ Molsteeg-Leliegracht e.o.,  
o.v.v. Kerstbomen 2025. 

Samen houden we de buurt stralend en 
verbonden.

Leve de kerstsfeer!
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Elementenstraat 12
1014 AR  Amsterdam

020  411 66 40

info@drdvms.nl • www.drdvms.nl

Voor uw gehele
media pakket!

• Drukwerk
• Advies
• Ontwerp
• Print
• Mailing
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BRAAMBOSGEBEDEN
Ook dit jaar zijn er weer de ‘Braambosgebeden’ van de Advent in de 
Westerkerk op de woensdagmiddagen 26 november en 3, 10 en 17 
december: een half uur rond het ‘Brandend Braambos’ met gedichten, 
lezingen, muziek en stilte (tijd: 17:00 – 17:30 uur). 
Iedereen is welkom om in deze drukke tijd even op verhaal te komen in 
de Oude Wester.

Ook met de kerstdagen is de hele buurt van harte welkom voor 
de Kerstnachtdienst - 24 dec 22:00 u. (WesterCantorij) 
de Kerstmorgendienst - 25 dec 10:30 u. (het Sweelinck Koperkwintet) 
de Cantatedienst - 26 dec 10:30 u. (het Westerkerkkoor) 
Kinderkerstfeest - 20 dec 15:30 u. voor alle kinderen uit de buurt. 
Kom dus in december naar de Westerkerk.

W E S T E R K E R K  A G E N D AFatherless 

V
anaf februari t/m april 2026 organiseert Startup Investments 
avonden met live muziek en storytelling van jonge artiesten 
die doorgaans weinig podiumkansen krijgen. Elk optreden 

is meer dan muziek, het zijn persoonlijke verhalen over iden-
titeit en veerkracht. De sessies in het A Lab, Overhoeksplein 2, 
zijn een verlengstuk van de documentaire Fatherless, waarin 
drie jongvolwassenen vertellen hoe het gemis van een vader 
hun identiteit heeft gevormd. De avonden nodigen uit tot 
verbinding, gesprek en herkenning voor wie zelf iets soortgelijks 
heeft meegemaakt of simpelweg geraakt wil worden. Binnenkort 
volgt meer informatie over de data, tijden en ticketverkoop. 
http://startupinvestments.nl

LUNCHPAUZECONCERTEN   

De concerten duren ongeveer een 
half uur en zijn vrij toegankelijk. Wij 
zijn blij met uw bijdrage na afloop! 
03 dec Evan Bogerd (orgel)​  
Thema: Advent 
10 dec Evan Bogerd (orgel)​  
Thema: Advent 

17 dec Evan Bogerd (orgel)​  
Thema: Advent 
24 dec Evan Bogerd (orgel)​  
Thema: Kerst 
2026
14 jan David Schlaffke (orgel)​ 
21 jan David Strijbis (orgel)
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woensdagmiddag om 13:00 uur. 
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Kun jij alles 
nog betalen?
Energie, boodschappen, alles wordt duurder. 
Kun jij je rekeningen nog betalen? Het buurt-
team kan je helpen. Wacht niet te lang en 
maak een afspraak. Onze hulp is gratis.

Bel of mail ons! 
020 557 33 38 
info@ buurtteamamsterdamcentrum .nl

www.buurtteamamsterdam.nl/energiecrisis

Wij helpen bij vragen over

zorg  geld  wonen  gezondheid 
werk  ontmoeten  veiligheid

N U T T I G E  N U M M E R S
GEBIEDSTEAM, POLITIE EN WIJKAGENTEN 
Gebiedsteam: 
Westelijke Grachtengordel Mike Hermsen
mike.hermsen@amsterdam.nl � 06 38 16 37 65 
Nieuwezijds Voorburgwal e.o.: Oumaima Taji 	
o.taji@amsterdam.nl 	�  06 34 18 47 20 
Damrak Nieuwendijk: Osman Demirci
o.demirci@amsterdam.nl � 06 30 06 79 83

Politie ter plaatse:� 0900 8844
Noodgevallen:� 112

Wijkagenten:
Koepelkwartier: Dick Eenhuizen			 
dick.eenhuizen@politie.nl	  �  
Westelijke Grachtengordel: Peter Neerings 
peter.neerings@politie.nl

Nieuwezijds Voorburgwal e.o. : Desley Man� 0900-8844

Bel bij calamiteiten altijd 112

ALARM
Alarmnummer Ambulance – Brandweer - Politie spoed� 112
Politie niet spoedeisend/aangifte diefstal� 0900-88 44
Centrale doktersdienst (werkdagen)� 592 34 34
Huisartsenposten Amsterdam (buiten praktijktijden) � 088 00 30 600

GEMEENTE
Algemeen Informatienummer Amsterdam � 14 020
    HIERONDER VALT:

- Algemene klachtenlijn/milieuklachtenlijn �
- Meldpunt overlast centrum:terrassen/horeca/personen �
- Openbare verlichting�
- Parkeerbeheer Dienst Stadstoezicht �  
- Reiniging - grofvuil �

Zwerfvuil, parkeren, bestrating:  
Klachten melden via https://www.amsterdam.nl/leefomgeving/

een-melding-doen

www.waternet.nl - 24 uur per dag � 0900-93 94
st te water 
en gevaarlijke situaties: teamvaren@waternet.nl  
Melden overlast vakantieverhuur: www.overlastvakantieverhuur.nl 
Meldpunt discriminatie� 638 55 51 
Meldpunt vliegtuigoverlast� 601 55 55 
Anonieme melding klacht (bijv. burengerucht)� 0800-70 00

HULPDIENSTEN EN ADVIES
Hulplijn Amsterdam              � 675 75 75 Gemeentelijke 
Ombudsman� 625 99 99 
Advies/Steunpunt Huiselijk geweld� 611 60 27
Wijkcentrum d’Oude Stadt � 638 22 05
Kindertelefoon [gratis]              � 0800-04 32 Juridisch Loket
� 0900–80 20
Stichting !Woon � 523 01 30
Stichting !Woon team Centrum         � 523 01 10 Thuiszorg 
Amsterdam .�  0900–95 51
Centram v/h Blankenberg Stichting � 557 33 33
Blokkeren bankpassen en pincodes � 0800–03 13
Dierenambulance � 0900–210 00 00
Ongedierte Bestrijding GG&GD .� 555 56 00
Geluidsoverlast Schiphol � 601 55 55
Bureau Brandveiligheid .� 555 66 66
Liander, storingen gas en electriciteit� 0800–9009
Sociaal Loket (Zorg & Samenleven, Participatie, 
Zorg & Overlast, Taalwijzer) � 256 48 00
Comité Westelijke Grachtengordel: 
e-mail: info@westelijkegrachtengordel.nl


